
 
 

 

Paasmorgen 2026  
10:00 uur, kerkOudehaske 

 

Voorganger:      Ds. Siebe Sijtsema, Heerenveen 
Ambtsdrager van dienst:   Jan Dijkstra 
Muziek:     Blazersgroepje Excelsior Ouwsterhaule      
Lector:     Anky Zwart 
Voorbeden:     Hendrikus Schokker 
Pastoraat:    Corrie Jagersma 
Diaken:    Alicja v Haskera 
Spoorzoekers:     Doreanne Jansen 
Beamer:     Jelger Altenburg 
Kosters:     Willy Lolkema, Dirk Johan Feenstra 
Liturgische bloemschikking: Joke Reitsema, Roelie Wolthuizen, Doetie Hofstee 

 

   

Lied  624 : 1,2 en 3 (Christus onze Heer verrees) 

 

Bemoediging en groet 

 

Aandacht voor de bloemschikking 

 

Aansteken van de kaars van Licht en vrede 

 

Lied 637: 1, 2, en 4  (O vlam van Pasen)  

 

Kyriëgebed afgewisseld met lied  25b (houd mij in leven) 

  

Lied: Prijs de dag dat Hij verrees: 1, 3, 4 en 5 (Liefste lied II, 47) 

 

Prijs de dag dat hij verrees - Halleluja 

Ons de nieuwe morgen wees - Halleluja 

Christus heeft ons door de nacht - Halleluja 

Dichter bij die dag gebracht - Halleluja 

 

Christus , uw getuigenis – Halleluja 

Dat Gods naam bevrijder is – Halleluja 

Bindt ons samen, vuurt ons aan – Halleluja 

Vrolijk met u mee te gaan – Halleluja. 



 
 

 
 

Zing met opgeheven hoofd – Halleluja 

Van wat deze dag belooft: - Halleluja 

Hoe in Hem, dit nieuw begin – Halleluja 

Alles zijn bestemming vindt – Halleluja! 

 

Als de schepping wordt bekroond – Halleluja 

God zelf bij de mensen woont – Halleluja 

Iedereen te bloeien staat: - Halleluja 

Prijs die dag die komen gaat – Halleluja! 

 

Lezing: Matteüs 28: 1 – 5a  

Lied 617.   Mannen: 7, 9 en 11;  vrouwen: 8 en 10    

 

Lezing: Matteüs 28: 8 – 15  

Lied 635: 1, 2, 4, 6 en 8 (De Heer is waarlijk opgestaan) 

 

Verkondiging 

 

Lied 608: 1,2 en 3 (De steppe zal bloeien) 

 

Gebeden  

 

Inzameling der gaven 

(Spoorzoekers komen terug) 

 

Lied: 634: 1 en 2  (Jo komt de gloarje) 

 

1 Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta, 

Jo, dy’t de fiktoarje no behelle ha! 

Doe’t de ingel delkaam, strieljend en mei krêft, 

waard de slútstien weinaam fan ’t oerwûne grêf. 

Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta, 

Jo dy’t de fiktoarje no behelle ha! 

 

2 Sjoch Him ferskinen, Jezus jimme Hear, 

ivich binn’ jim sines, twivelje net mear. 

Om wat jim ûntfongen, folk fan syn ferbûn, 

wol no optein sjonge: Kristus hat oerwûn! 

Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta, 

Jo dy’t de fiktoarje no behelle ha! 

 



 
 

 
 

Zegen 

 

Lied: Dank voor Uw zegen (melodie lied 634 / U zij de glorie) 

 

Dank voor uw zegen, Geest die leven doet 

zet ons op Uw wegen, kom ons tegemoet. 

Dat wij voor de naaste, brood en vrede zijn 

dat wij voor de laatsten, eerstelingen zijn. 

U zij de glorie opgestane Heer 

U zij de victorie, U zij alle eer 

 

 


