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ORDE VAN DIENST Zondag 6 juli 2025   
We vieren de Maaltijd van de Heer 
 
Voorganger:    ds. Renske Klunder-Douma, Echtenerbrug 
Ambtsdrager van dienst:   Jolande Dijkstra 
Orgel:     Ynke Dijkstra 
Lector:     Gerrit Leeftink 
Voorbeden:     Hendrikus Schokker 
Pastoraat:    Anky Zwart 
Diaken:   Joke Rosier, Hiske Politiek 
Beamer:     Wilma Jongejan 
Kosters:     Willy Lolkema, Rommert Politiek  
 
WELKOM, mededelingen en HET LAATSTE ! kaartje uit het hart van de bloemschikking 
van Startzondag.  (door de ambtsdrager van dienst) 
 
MOMENT van VOORBEREIDING (orgelspel) 
 
OPENINGSLIED 280: 1,2,3,4.   
 
BEMOEDIGING en GROET  
 
Vervolg aanvangslied: 280: 6,7. 

 
KORTE INLEIDING op de dienst  
 
KAARS van LICHT en VREDE  
 
GEBED om ontferming 
 
(LOF)LIED: 350: 1,2,3. 
 
GEBED voor de opening van de Schriften 
 
SCHRIFTLEZING Jesaja 66: 1-2. 

Dit zegt de HEER: 
De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. 
Waar zouden jullie een huis voor Mij kunnen bouwen? 
En wat zou Mij als rustplaats dienen? 
Dit alles heb Ik met eigen handen gemaakt, 
zo is dit alles ontstaan – spreekt de HEER. 
Toch sla Ik acht op wie verdrukt wordt, 
op mensen met een gebroken geest, 
op ieder die huivert voor mijn woorden. 

 
LIED : 513:1,2,3,4. 
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LEZING Math. 28:16-20 

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en 
toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden 
sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de 
hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door 
hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren 
dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor 
ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 

 
LIED 362: 1,2,3. 
 
VERKONDIGING 
 
LIED :841:1,2. 
 

VIERING HEILIG AVONDMAAL  
VOORBEDEN 
KOLLEKTE  
 
NODIGING  

De Heer heeft zijn tafel bereid 
voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben. En wij nodigen u als dienaren van 
Christus uit om de maaltijd van het nieuwe verbond te vieren  en dankbaar en gelovig 
met de lofprijzing en zegening van de naam van God in te stemmen en brood en wijn te 
ontvangen uit zijn hand. 
 
V: De Heer zal bij u zijn. 
A: De Heer zal u bewaren. 
V: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd door Jezus Christus onze Heer. 
Want Gij hebt ons geschapen tot een leven van liefde en lofzang, en toen wij u loslieten 
hebt Gij ons vastgehouden en ons teruggeroepen van een doodlopende weg. Gij hebt 
ons bevrijd uit de macht van het donker en dood en ons uitzicht gegeven op een 
toekomst van licht: vrijheid, vrede, vreugde voor uw geliefde mensen. Daarom Heer 
onze God, scharen wij ons bij allen die U belijden als de God van hun leven en zingen wij 
U toe ons lied van lof en liefde: 
 
Lied 405:1. 
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Gezegend zijt Gij God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in Uw naam. Want Hij 
is tot het uiterste gegaan om ons voor u te behouden, Hij heeft voor ons uit de doortocht 
gemaakt door de engte van de dood naar de ruimte van het leven. Zo is Hij onze Herder, 
de hoeder van zijn volk. Laat Uw Geest zijn woorden vervullen nu wij doen wat Hij ons 
opdroeg: 
In de nacht voordat Hij stierf, nam Jezus brood en dankte U, Vader.  
Hij gaf het aan zijn vrienden als voedsel voor onderweg en Hij zei: Neemt en eet, gij allen. 
Dit is mijn lichaam, voor u gegeven.  
Daarop nam Hij een beker wijn en dankte U opnieuw. Hij gaf hem aan zijn vrienden als 
drank voor onderweg en Hij zei: Neemt en deelt hem met elkaar. Deze beker is het 
nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en alle mensen is vergoten, opdat de schuld 
vergeven wordt. Doet dit opdat Ik u nabij zal zijn.  
Zo danken wij U, Vader, voor de woorden en het voorbeeld van Jezus die ons is 
voorgegaan. Door zijn leven leert Hij ons te geloven in U en de pelgrimstocht van het 
leven te wagen.  
Door zijn dood biedt Hij ons uitzicht, ook wanneer alles ons ontvalt. Door zijn 
opstanding maakt Hij ons uw liefde bekend, uw liefde die allen vernieuwt. Vader, zend 
ons uw Geest, opdat wij op uw weg licht voor onze ogen hebben, kracht voor onze leden 
en vrienden op de anders zo eenzame weg. Geef dat wij U zoeken, U ontmoeten en U 
kennen, als wij onze weg gaan. Dat bidden wij door Jezus Christus die onze weg is naar 
U toe.  Amen. 
  
-Onze Vader (gezamenlijk bidden) 
 
Lied 381:2  
 
V: vrede met u allen 
A: vrede ook met u 
V: open dan uw hand en ontvang de gaven van de Heer en de vrede van God moge onder 
ons zijn.  
 
Uitdeling  
Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt eet 
gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een 
volkomen verzoening van al onze zonden  
De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap 
met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit gedenkt en gelooft dat het 
kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening 
van al onze zonden.  
 
DANKGEBED 
   
SLOTLIED (staande gezongen)  969:1,2,3,4. 
 
ZEGEN besloten met gezongen Amen. 


