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THEMA: ‘ZOMAAR EEN DAK BOVEN WAT HOOFDEN’

Voorganger: ds Wieger Baas uit Appelscha

Muzikale begeleiding: Jouster Fanfare




Muziek door de Jouster fanfare
Welkom door ambtsdrager van dienst Nel Kruiswijk

Samenzang NLB Lied 216: 1,2, 3

1. Ditis een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stilte
Woorden aan het begin

Zingen: Gezang 21: 1, 3,4, 7

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!



3. Welgelukzalig is ieder te noemen,

die Jakobs God als helper heeft!

Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!

Wie met de Heer te rade gaat,

die staat Hij bij met raad en daad.

Halleluja! Halleluja!

4. Hijis't, die hemelen, zeeén en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,

de enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.

Hij, die het al heeft in zijn hand,

houd ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

Gedicht “Het kleine” — door Martina Meester
Tekst: Enny Eijskes — Kooger / Uit: Een fluit van riet

Wat simpele dingen:

een bloemknop, een lied,
geluid van de branding,
het ruisen van ’triet.

Wat simpele vreugden:
de lach van een kind,
een strakblauwe hemel,
eenvlagin de wind.

Wat simpele schoonheid:
een schelp op het strand,
een slootje vol kroos

en een wilg aan de kant.

Wat kleine gebaren:
een handdruk, en groet,
’t zijn gaven waarin je
Gods liefde ontmoet.



Zingen: Gezang 21:7

7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft roepe nu amen,

zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en Heilge Geest!

Halleluja! Halleluja!

Gebed

Zingen: Evangelische Liedbundel 218: 1, 2, 3
“Samen in de Naam van Jezus”

1.Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is

en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.



3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.

'tIs uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

In de Bijbel lezen we door Martina Meester

Marcus 4:1-9

1Weer ging Hij naar het meer om de mensen te onderwijzen; er kwam een
enorme menigte om Hem heen staan. Daarom ging Hij in de boot op het
meer zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan. ;Hij onderwees
hen en sprak hen toe in allerlei gelijkenissen. Hij zei: s‘Luister. Een zaaier
ging eropuit om te zaaien. sTijdens het zaaien viel een deel van het zaad op
de weg, en de vogels kwamen en aten het op.

sEen ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en
het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen;
sen toen de zon opkwam verschroeide het, en doordat het geen wortel had
droogde het uit. ;7Weer een ander deel viel tussen de distels, en de distels
schoten op en verstikten het en het bracht geen vruchten voort. sMaar er
was ook zaad dat in goede grond viel en wel vruchten voortbracht: het
schoot op en groeide en droeg vrucht, dertig-, zestig- en

honderdvoudig.’ sEn Hij zei: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed
luisteren!’

En Johannes 12: 24

24aWerkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten
voort.



Zingen NLB Lied 276:1, 2, 3

1. Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.

Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt

als wij er binnen gaan

om recht voor God te staan.

2. Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort

Gods vrij en lichtend woord.

3. Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.

Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,

dood en verrijzenis.

Overdenking bij het thema “Zomaar een dak boven wat hoofden”
Zingen: NLB Lied 913: 1, 2, 3, 4 “Wat de toekomst brengen moge”

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!



2.Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

3.Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,

als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behandelen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,

loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

Onze gebeden

Collecte(n)
De opbrengst is voor gemaakte kosten en voor de Voedselbank.
De Jouster fanfare speelt voor ons

Samenzang Lied 9 uit “Zangen van zoeken en zien”
(melodie lied 791: Liefde eenmaal uitgesproken)

1. Heel geworden in ontmoeting
met wat ons te boven gaat,
kunnen wij van hier vertrekken
naar het alledag bestaan.



2.In het Andere geborgen
kracht die sterk als liefde is,
gaan wij met elkaar verbonden
vol van licht naar huis terug.

3. Uur van inkeer dat liet weten
dat wij niet alleen zijn hier,

dat Gods wereld en de onze
samenvallen in de ziel.

Zegen

Muziek
door de Jouster fanfare

We wensen ieder een mooie zondag

en

een mooie zomer

Meer informatie over de kerkdiensten in de komende periode:
In de Kerkklok en op de website: https://haskeroord.nl/, pagina kerkdienst



https://haskeroord.nl/

