.I.

ik Liturgie

ORDE VAN DIENST

Zondag 18 mei 2025 5°¢ zondag van Pasen
Gezegend ben je

In deze dienst wordt een zegen gevraagd over het
leven van Anna-Regina Jansen

Voorganger: Esther Pierik
Ambtsdrager van dienst: Gerrit Leeftink

Orgel: Ynke Dijkstra

Lector: Annie Tigchelaar
Voorbeden: Gerrit Leeftink
Pastoraat: Renske Douma
Diaken: Martin Nagelhout
Beamer: Jelger Altenburg
Kosters: Tjitte de Vries en Dirk

Johan Feenstra

Welkom, mededelingen en een kaartje uit het hart
van de bloemschikking van Startzondag.
(door de ambtsdrager van dienst)

Moment van voorbereiding (orgelspel)

Intochtspsalm(staande) 103:1en 3
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren

Stil gebed, bemoediging en groet:

Vg:  Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg:  Hijis voor ons een barmhartige Vader
Allen: en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw

Vg: Genade, barmhartigheid en vrede zij u en jou
van God, de Vader,

van Christus, onze Heer,

en van de heilige Geest.

Allen: Amen

Vervolg aanvangslied: 103:5
Zoals een vader liefdevol zijn armen
(de gemeente gaat zitten)

Inleiding op de dienst en toelichting
bloemschikking

Kaars van licht en vrede
Gebed om ontferming

Loflied 412:3en 6
U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon
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Gebed voor de opening van de Schriften
Inleiding op de lezingen

Lezing Eerste Testament
Deuteronomium 6:1-9

Luisterlied ZZZ584
https://youtu.be/UOcg2FRRcEc?si=NeUzKog8q
iELrPh

Lezing Tweede Testament
Johannes 13:31-35

Zingen ELB 422
Als je geen liefde hebt voor elkaar

1 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.

Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

2 Als je geen antwoord geeft op verdriet.
zullen de tranen niet drogen.

Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

3 Als je geen 0og hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,

denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

4 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.


https://youtu.be/UQcg2FRRcEc?si=NeUzKoq8qiELrPh_
https://youtu.be/UQcg2FRRcEc?si=NeUzKoq8qiELrPh_

Woorden van uitleg en geloof
Gezegend ben je
Lied 654:1 Zing nu de Heer, stem allen in

Spoorzoekers komen in de kerkzaal, samen met
Anna-Regina

Presentatie
Gebed
Luisterlied Sela ‘Zegen voor kinderen’

https://youtu.be/LKT{SjuU-
FI?si= TemgyXuNfXNb74l

Handoplegging en zegen van Sint Patrick

VRAAG AAN DE GEMEENTE
Mensen van de Haskeroordgemeente,
beloven jullie Anna-Regina,

die wij hier vandaag mochten zegenen,
ieder naar eigen vermogen te helpen
om te groeien in geloof, hoop en liefde.
Wat is daarop jullie antwoord?

Antwoord: “Ja, dat beloven wij!”’
Gedicht ‘Jij hoort bij God’, Roelien Smit

Dankgebed en voorbeden - Stil gebed - Onze
Vader (gezongen 1006)

Collectes onder orgelspel
Slotlied 416
Ga met God en Hij zal met je zijn

: 1 en 3 Nederlands, :2en 4 in Frysk

Zegen Ga dan op weg besloten met gezongen
Amen.


https://youtu.be/LkTfSjuU-FI?si=_TemgyXuNfXNb74I
https://youtu.be/LkTfSjuU-FI?si=_TemgyXuNfXNb74I




