
 

 

 
 

ORDE VAN DIENST 
voor de feestelijke viering waarin Esther Pierik zal worden bevestigd als 
pastor van onze Haskeroordgemeente 
op zondag 19 januari 2025, 14:30 uur in de kerk in Oudehaske 

 

 
  
Voorgangers:     pastor Esther Pierik en ds. Jan Finnema, Oosthem 
Ambtsdrager van dienst:   Jan Dijkstra 
Orgel/piano:    Taco Ruiten 
Lector:     Noa van Haskera en Karst Rosier 
Kaars van licht en vrede: Rixt de Jong en Femke Kort 
Voorbeden:     Jolande Dijkstra 
Pastoraat:    Geeske de Wolff 
Diaken:   Hiske Politiek, met assistent Roelof Jan Nagelhout 
Spoorzoekers:    Doreanne Jansen 
Beamer:     Jelger Altenburg 
Kosters:     Willy Lolkema, Rommert Politiek 
Bloemschikking:  Maaike de Vries, Miep Woudstra  
Catering:   Hendrikje en Binze Berger, Petralien Schokker 
 
WELKOM en mededelingen door de ambtsdrager van dienst 
 
MOMENT van VOORBEREIDING (orgelspel) 
 
(we gaan staan) 
OPENINGSLIED 221  Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 
BEMOEDIGING en GROET:  

 Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 A: en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 De Heer zij met u. 
 A: Ook met u zij de Heer.         (we gaan zitten) 

  



 

 

KORTE INLEIDING op de dienst en TOELICHTING LITURGISCH BLOEMSTUK 
De schikking staat in het teken van de intrede van onze nieuwe pastor Esther Pierik. 
De overheersende kleur is rood, de kleur van leven, liefde en de Heilige Geest. 
De anthurium met haar open hartvorm staat voor gastvrijheid, je bent welkom. Je mag je gedragen 
weten door God en onze veelkleurige gemeente. Dit is te zien in de ronde gebogen vorm van de 
bladeren. 
Bij de kennismaking gaf Esther met een bol wol aan verbinding te zoeken. Deze wol hebben we 
verwerkt tot slingers, het is feest! 
 
KAARS van LICHT en VREDE (door Femke en Rixt) 
 
KYRIEGEBED   
  
LOFPRIJZING  

 Looft de Heer, want Hij is goed! 
 A: want zijn goedheid duurt tot in eeuwigheid. Amen! 

 
LOFLIED: 695: 1, 3 en 5 Heer, raak mij aan met uw adem 
 
BEVESTIGING Esther Pierik als pastor van de PG Haskeroord  
 Enkele woorden door Jan Dijkstra (voorzitter kerkenraad) 
 Vragen door ds. Jan Finnema 
 Belofte door pastor Esther Pierik 
 Vragen aan de gemeente (we gaan staan) 
  …Gemeente, wat is daarop uw antwoord 
  Allen: Ja, dat beloven wij 
 
We zingen staande lied 794: 1 en 2 Gods zegen bidden wij je toe:  
(we gaan zitten) 
 
VERBINTENIS: gebed en zegen  
 
LIED Spoorzoekers: Van Top tot teen   
 
De Spoorzoekers gaan naar hun eigen ruimte 
 
Overdracht dienst van ds. Jan Finnema naar pastor Esther Pierik 
 
Als GEBED voor de opening van de Schriften zingen we  
LIED 314: 1 en 3 Here Jezus, om uw woord 
 
SCHRIFTLEZING: Johannes 2: 1-11  door Noa en Karst 
 
LIED 526: 3 en 4 In Kana was de gloed geweken 
 
WOORDEN VAN UITLEG EN GELOOF 
 
LIED 793  Bron van liefde, licht en leven 
 



 

 

Gebeden: 
Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed -  
Onze Vader gezongen: LIED 1006 Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen 
   
COLLECTEN onder orgelspel 
   
(we gaan staan)   
SLOTLIED 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 
Couplet 1-3-4 Nederlands 
Couplet 2 Fries: 
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol ús mei jo wjukken hoedzje, 
stypje as de stoarmen woedzje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
ZEGEN  
besloten met gezongen Amen 
 
We gaan weer zitten voor een paar korte toespraken. 
 
Hierna is er gelegenheid om Esther en haar echtgenoot Henk de Vente te ontmoeten en te 
feliciteren. En natuurlijk ook om elkaar te ontmoeten. Dit alles onder het genot van koffie, thee of 
limonade, vast en zeker met iets lekkers. 
 
 
 
 
 


