
Terugblik op startzondag Haskeroord 2024 

Heel wat bezoekers gaven gehoor aan de uitnodiging om er 
te zijn en….om mee te doen! 

Om 10:00 uur is er (nog) geen ‘kant en klare dienst’ ! 
Nee, die moet nog worden gemaakt…. En dat gaan we 
SAMEN doen, zo legt Alicja ons uit. 
De enthousiaste voorbereidingsgroep geeft ons gelukkig 
een paar steekwoorden mee: komen, zijn, blijven.  Wat 
een verrassing!  En wat heeft iedereen enthousiast 
meegedaan om er een mooie viering van te maken.  

Na de koffie en de uitleg dus in groepjes aan de slag: teksten, gebeden en 
liedjes bij het thema zoeken en ‘regisseurs’ die ervoor zorgen dat dubbelingen 
worden voorkomen en dat het een mooi geheel wordt. En dan nog de 
beamerist die alles verwerkt in de presentatie, zodat we teksten kunnen 
meelezen en liederen kunnen meezingen.  

Ondertussen maken de Spoorzoekers slingers om de 
kerkzaal te versieren. Want het is feest vandaag! 

Pastor Graddie Meijer helpt hier en daar een handje in de 
voorbereiding en bij de uitvoering. En wat fijn dat Taco alle 
aangedragen liederen op de piano zo mooi voor ons kan 
begeleiden. 

Ook petje af voor de Wingsjongeren die het doel van de collecte kiezen en zo 
duidelijk uitleggen (KIKA) ; en die mooie liederen voor ons uitzoeken.  
Wat een mooi geheel is het geworden. Een ochtend over verbinding: met God en 
met elkaar.  

Het grootste gedeelte van de dienst is terug te zien op ons Youtubekanaal Haskeroord KerkTV. De 
technicus/beamerist is zo in beslag genomen door een goede weergave van de beamerpresentatie, 
dat hij bij de start een knopje vergeet in te drukken. Maar wat er wel is te zien geeft prima de sfeer van 
deze dienst weer: https://www.youtube.com/live/GmclBhV_gPM?si=Y34enZT_GQaUYMZD  

Na de dienst vertelt Nel het blijde bericht dat beroepingscommissie en kerkenraad het eens zijn over 
de keuze voor een kerkelijk werker/pastor voor onze Haskeroordgemeente. Op zondag 6 oktober gaat 
de gemeente kennismaken en stemmen over de kandidaat. Over feest gesproken… 

Na de dienst is er weer volop gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten rond de buffet-tafels met heerlijk eten dat 
door de bezoekers zelf is meegenomen. En de kinderen 
blijven maar enthousiast springen op het springkussen. 
Wat een ontspannen samenzijn op deze prachtige 
zomerse ! zondag. 

Dank aan de voorbereidingscommissie: Alicja van Haskera, Binze Berger, Petralien Schokker, Taco 
Ruiten, Esther Bosma, Marja Wijlhuizen en Fokke Rosier. En aan alle anderen die meehielpen om deze 
dag te realiseren.  We kijken dankbaar terug op een gezegende startzondag!  

Nog een paar plaatjes van deze mooie dag op de volgende pagina’s! 

https://www.youtube.com/live/GmclBhV_gPM?si=Y34enZT_GQaUYMZD


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


