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\ i A% Liturgie

ORDE VAN DIENST

Oudehaske Zondag 8 september
aanvang 10.00 uur

Aan- en aftreden van ambts-/taakdragers

Voorganger: ds. Vijko Top, Sneek
Ambtsdrager van dienst:  Jolande Dijkstra
Orgel: Petralien Schokker
Lector: Renny Veenstra
Voorbeden: Hendrikus Schokker
Pastoraat: Anky Zwart

Diaken: Hiske Politiek
Spoorzoekers: Tobias v Huizen
Beamer: Roelof Kort

Kosters: Willy Lolkema

Rommert Politiek
Joke Reitsema,
Bertha Couperus

Bloemschikken:

WELKOM, mededelingen en een kaartje uit het
hart van de bloemschikking van Startzondag.
(door de ambtsdrager van dienst)

MOMENT van VOORBEREIDING (orgelspel)

OPENINGSLIED 217: 1 en 2
‘De dag gaat open’ (de gemeente gaat staan)

BEMOEDIGING en GROET:

Onze hulp is in de Naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft.

die trouw blijft tot in eeuwigheid

en niet laat varen het werk van zijn handen.
De Heer zij met u.

Ook met u zij de Heer.

(de gemeente gaat zitten)

Vervolg aanvangslied: 217: 3

KORTE INLEIDING op de dienst , met aandacht
voor de bloemschikking.

KAARS van LICHT en VREDE (door de voorganger)
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In dit gebed roepen we de Naam aan en bidden
om ontferming, Afgesloten met gezongen

Heer ontferm U

Comen. Talrd

LOFPRIZING,

Looft de Heer, want Hij is goed!

want zijn goedheid duurt tot in eeuwigheid.
Amen!

(LOF)LIED 650:1-4 ‘De aarde is vervuld

AFSCHEID, door voorzitter kerkenraad Jan
Dijkstra,

van de ambts-/taakdragers en medewerkers
Wings en Spoorzoekers:

Anne Reitsema; Janke Neelis; Ynke Dijkstra; Jan
Tjerk Nagel en Hendrikus Schokker.



Gedicht van Wings medewerker:

Kies het leven

Je hoeft niet naar de hemel toe te gaan
om daar het woord van God te zoeken.
Je hoeft niet op een hoge berg te staan
of op te gaan in oude boeken.

Het is niet aan de overkant de zee

in’t heiligdom met gouden daken.

Het woord gaat met gewone mensen mee,
die hier een keuze maken.

Het woord van God houdt ons het goede voor,
het licht, de zoetheid van het leven.

Maar ook het kwaad roept luid en al maar door
om alles aan de dood te geven.

Het woord van God zegt ook in deze tijd:
Kies niet de vloek, maar kies de zegen.
Wie voor het kwade kiest, raakt alles kwijt,
Kies voor het goede, ga Gods wegen.

Het woord is in je hart, je mond, je oor.

Het is niet ver of te verheven.

God houdt ook jou het kwaad en ‘t goede voor.
Kies dan het goede. Kies het leven.

Deuteronomium 30, 11-20
Uit Aren lezen (Jogchum Dijkstra)

BEVESTIGING tot diaconale rentmeester Alicja

van Haskera-Kahut.

Fokke Rosier zingt samen met André vd Weide

‘The River’ van Bruce Springsteen

SCHRIFTLEZING Lukas 8: 4 - 15

LIED 764:1,2 en 4 ‘Een zaaier ging uit om te

zaaien’
VERKONDIGING: Vertrouwen en overgave

GEZANG 487 (OUDE LIEDBOEK)

1.

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

Zo komt Hij steeds met stille overmacht

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
2.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven

3.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat
zo zult Gij uw beminden overkomen

VOORBEDEN - Stil gebed - Onze Vader
(gezamenlijk hardop gebeden)

COLLECTEN onder orgelspel
De Spoorzoekers komen in de kerkzaal

SLOTLIED 978:1-4 ‘Aan U behoort o Heer der
heren’ (staande gezongen)

ZEGEN besloten met drievoudige Amenzang.






