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INSPIRATIEDAG ‘SAMEN JONG’ CLASSIS FRYSLÂN  
 

a) Hartelijk welkom in De Ferbiningstsjerke, in De Westereen. 
7 jaar geleden gefuseerd 
4½  jaar geleden nieuwe kerkgebouw, 
 aangebouwd aan de voormalige Hervormde Kerk 
 de Gereformeerde Kerk is verkocht en omgebouwd tot appartementen. 
1200 leden – 250 ’s zondags in de kerk, maar week na week verschillende mensen 
dus ongeveer 400 mensen echt betrokken zijn 
 

b) Ik wil jullie graag iets vertellen over hoe het hier in onze gemeente gaat. 
Dat is niet helemaal een succesverhaal of zo - helaas zijn veel dingen behoorlijk lastig. 
Maar het is gelukkig ook niet een klaagzang - want sommige dingen lukken echt. 
Dus ik wil graag met jullie delen wat we aan het PROBEREN zijn. 
 

c) Allereerst leren we van gemeente-opbouw specialisten dat we niet te homogeen moeten 
denken over onze gemeenteleden – als één groep van mensen die allemaal hetzelfde zijn of 
hetzelfde willen en niet willen. Integendeel. 
GERBEN HEITINK heeft het over ‘cirkels van betrokkenheid’ – niet alle mensen zijn even 
gelovig, kerkelijk, niet allemaal even betrokken (niet ieder is even sportief, muzikaal, enz.). 
HENK DE ROEST maakt onderscheid 
‘totale betrokkenheid’, ‘graduele betrokkenheid’ en ‘incidentele betrokkenheid’ 
Daar hebben we dan al gelijk de kerk van een spannende dynamiek: 

a. we willen graag heel grote betrokkenheid (aanwezigheid bij de kerkdiensten, 
financiële ondersteuning, inzet bij het nemen van verantwoordelijkheid) 

b. maar tegelijk willen we een lage drempel hebben voor ‘gasten’  
(meer daarover bij JAN HENDRIKS) 
“sommigen zijn ‘obers’ – sommigen ‘gasten’ – en dat kan zelfs wisselen”  
 

d) In De Westereen proberen we te werken met dat onderscheid: 
allereerst is de groep van echt betrokkenen van ongeveer 400 mensen. 
We proberen hen ook als betrokkenen te benaderen.  
Daarbij is bewust gekozen voor ‘discipelschap’ – ‘ navolging van Jezus’1, als kader. 
 
Ik probeer gemeenteleden steeds aan te spreken als ‘leerlingen die Jezus volgen’. 
We zijn een confessionele gemeente – maar zeggen met nadruk dat er  
---  ná ‘besef van zonde’ – ‘kruis van Jezus’ – ‘verzoening en vergeving’ --- 
het “leven van de gelovige als volgeling van Jezus” komt. 
Het paradigma is niet ‘zonde – kruis – (helaas wachten op aarde) – hemel’, 
maar ‘zonde – kruis – nieuw leven in opstandingskracht – in het Koninkrijk’  
  

e) Dat is belangrijk: het gaat meer om Koninkrijk dan om de kerk 
en zal het altijd draaien om Jezus. Zoals Van Ruler dat placht te zeggen: 
“Het draait om het kruis en Jezus, maar het gaat om het Koninkrijk”. 
 

 
1 Woorden ‘discipelschap’ en ‘navolging’ zijn inwisselbaar; 
denk aan vertaling van Bonhoeffer Nachfolge - in US werd dat ‘Discipelschip’ 
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Heel helder is dit allemaal terug te vinden in het boek van Sake Stoppels OEFENRUIMTE 
 

f) Dat zijn wel belangrijke (theologische) keuzes. 
Ik noem een paar elementen die dus wezenlijk zijn voor het gemeenteleven: 
Discipelschap: 

a. haalt ons uit de kerkdienst 
- het geloofsleven gaat van zondag naar de week 
- de kerkdienst is oefenen – geeft motivatie, in de week spelen we de wedstrijd 

b. en de taal is taal van groei, ontwikkeling  
c. betekent eigenlijk ook nieuwe werkvormen 

om te ‘leren’ is een preek eigenlijk niet heel effectief 
d. is niet voor consumenten, maar vraagt om deelnemers 

en het gaat dus niet alleen om jezelf, jouw geloof  
maar wat kun je voor anderen betekenen? Hoe kun je zegenen? 
 

We kijken even naar een filmpje:  DIT IS DISCIPELSCHAP (1:58) 
 

g) Opdracht: ‘maakt alle volken leerlingen’… 
Naast die 400 meest-betrokkenen is er een ruimere cirkel van 400 – 800 
die een andere benadering nodig hebben.  
Met hen willen meer VERBINDING zoeken. 
We willen uitnodigen en uitdagen om DICHTERBIJ  te komen. 
Maar diegenen moeten we dus iets aanbieden waardoor zij aangetrokken worden. 
Dat betekent dat we proberen aan te sluiten… 

a. concert van De Kast bij de opening van deze kerk. 
Schokkend voor gemeenteleden: dat is toch niet christelijk? 
Schokkend voor (sommigen in) het dorp: willen ze ons daar wel hebben? 

b. afgelopen januari hebben we een groot en divers project gehad die we  
DE MAAND VAN HET LICHT hebben genoemd. 
- de hele wereld was op weg naar kerst in december bezig met kaarsjes en licht 
- maar na de jaarwisseling is het licht in de wereld wat voorbij 

- dan begint de sombere, schemerige januari-maand      MAAR: 
- toen hadden wij de MAAND VAN HET LICHT. 
Want wij zijn de mensen van het licht – en dat stop niet en gaat niet uit. 

i. heel diverse activiteiten elke week voor elke leeftijdsgroep 
bewust voor de wijdere groep PLUS het hele dorp 

ii. intensieve sport-training (boot-camp) 
spelletjesmiddagen, speurtochten, lampionnen-maken  
filmavond, PUB-quiz, wintermaaltijd met stampotten, 
bierproeverij, boks-clinic, foute party, bloemschikken, 
zangmiddaggen, grote GOSPEL-NIGHT met beroemde artiest 
en uiteraard waren ook de kerkdiensten  hier op afgestemd. 

iii. Geweldig mooi: heel veel mensen waren betrokken bij de organisatie. 
We hebben in het hele dorp een paar duizend  flyers rondgebracht. 
Allerlei mensen kwamen. Het leverde allerlei contacten op. 

iv. Maar dit ging dus niet ‘over’ discipelschap 
– maar het was – BEWUST EN ONBEWUST discipelschap ‘in actie’. 
Dit hoort bij het vissen van mensen.  
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MENSEN WERVEN: 
NIET ‘EMMER’ OP DE KANT – ZE SPRINGEN ER MAAR IN… :-( 
 

c. Hoe bereiken we niet de ‘top-400-wel-betrokkenen’, 
maar die andere 400 – 800 en uiteindelijk die 4000 in ons dorp die er nu niets in zien? 
Dat betekent ook wat voor onze kerkdiensten. 
Maandelijks FERBININGSTIID – laag-drempelig, kort, gewone taal, informeel 
Met muziek die toegankelijk is – daarom hebben we een eigen band  
 
Dit zijn we nog steeds wat aan het ontwikkelen. 
Want het is juist niet de bedoeling dat dit een soort ‘evangelische dienst’ is. 
Evangelische diensten zijn meestal helemaal niet laagdrempelig, maar zitten bomvol 
jargon en bepaalde manieren van doen. En zijn op een bepaalde manier ook 
‘opdringerig’…  
Maar wij proberen te zoeken naar een vorm voor de kerkdienst waar mensen zich op 
hun gemak voelen, waar ze zich ook veilig voelen! 
En waar ze de buren een keer mee naar toe kunnen nemen 
en waar dan toch dingen zijn die hen aanspreken… op een voorzichtige manier… 
DOEL IS FERBINING (= NAAM VAN DE KERK) 
 

h) Is iedereen hier enthousiast over? 
a. Er zijn mensen die afhaken; discipelschap, navolging, 

komt te dicht bij, te weinig vertrouwde taal, er verandert teveel 
boosheid vooral geformuleerd als ‘te evangelisch’ 
‘straks zitten we allemaal met de handen omhoog – nou, ik niet’ 
Er is eigenlijk niemand die dat doet – maar zo VOELT dat kennelijk 

b. Dat ongenoegen heeft inderdaad te maken met VERANDERING. 
Alles verandert 
– maar dat is geen doel op zich 
- maar is wel noodzakelijk 
- want de wereld waarin we leven verandert 
- de mensen en ook wijzelf veranderen 
VERANDER-begeleiding is een heel essentiële maar moeilijke tak van sport 
- mensen betrekken 
- ideeën van onderaf 
- de tijd nemen, met het juiste tempo  
 

i) Waar ben ik zelf niet helemaal tevreden mee? Er blijft veel te wensen… 
a. wat we nu doen is allemaal heel dynamisch, levendig 

maar er is in de geestelijke traditie van ons als christenen ook plek voor stilte  
dus daarover zijn we aan het praten: zondagavond-viering. 

b. hoe gaan we meer de enorme nadruk op de kerkdienst verlichten? 
c. hoe kunnen we meer betekenen in de zorg voor ons dorp 

wat kunnen we als diaconie doen: warme woonkamer, steunen van degenen die hup 
nodig hebben – hoe kan dat als dorpskerk? 

 
Even met elkaar doorpraten: 
Gaan de ‘veranderingen’ in onze kerkelijke manieren van doen niet te langzaam? 
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