
 

Mooi dat de basisscholen ook dit jaar de 4 mei herdenking in Oudehaske organiseren. 

Dorpsbelang Oudehaske en de Protestantse Gemeente Haskeroord zijn ook betrokken en 

zullen een krans leggen bij de graven van de slachtoffers op het kerkhof in Oudehaske. 



Wat herdenken we? 

We staan die avond stil bij de gebeurtenissen van 17 maart 1945. Op die dag werden op het erf van 

een boerderij in Doniaga 10 burgers geëxecuteerd als wraak voor de dood van twee leden van de 

Wasserschutzpolizei uit Lemmer. Dit verhaal wordt vooraf aan de kinderen op beide basisscholen 

verteld. 

Onder de slachtoffers waren Siebe de Ruiter en zijn zoon Durk uit Oudehaske en Hotze Brouwer uit 

Haskerhorne. Daarom leggen we bloemen bij hun graven in Oudehaske en Haskerhorne; in 

Haskerhorne worden ook bloemen gelegd bij het monument voor Gaele Visser. Hij werd geboren in 

Haskerhorne, maar is al op jeugdige leeftijd met zijn ouders naar Canada gëemigreerd. Hij meldde 

zich vrijwillig voor dienst in het Canadese leger en sneuvelde op 23 april in Noord-Duitsland. 

 

 

 

 

 

 

Siebe de Ruiter     Durk de Ruiter      Hotze Brouwer      Gaele Visser 

 

Hoe ziet de herdenking eruit? 

De stille tocht wordt voorafgegaan door een trommelaar; we lopen over De Vervening en De Hoge 

Bouwen naar de begraafplaats. Daar zullen leerlingen een bijdrage delen met de bezoekers. Na het 

taptoe-signaal zijn we om 20:00 uur twee minuten stil, waarna het Wilhelmus zal klinken.  

De kinderen leggen een krans bij de graven van Siebe en Durk de Ruiter. Ook De Protestantse 

Gemeente Haskeroord en Dorpsbelang Oudehaske zullen een krans leggen. Na de kranslegging 

worden enkele duiven losgelaten. 

In Haskerhorne worden door Dorpsbelang Haskerhorne en de Protestantse Gemeente Haskeroord 

bloemen gelegd bij het graf van Hotze Brouwer en het monument voor Gaele Visser.  

 

 

 

 

 

 

 

 


