
 
 

 Orde van dienst voor het Taizé avondgebed 
op 13 november 2022, 19.30 uur 

in de kerk van Haskerhorne 
 
 

Korte toelichting bij dit avondgebed 

Dit avondgebed is opgezet naar het voorbeeld van de oecumenische gemeenschap Taizé. Dit is een 
internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap in Bourgondië, Frankrijk. Heel veel jonge 
mensen uit de hele wereld bezoeken deze gemeenschap.  Oprichter is Frère Roger. Hij zegt: “In het diepst 
van ons menszijn ligt de hoop op een aanwezigheid, het stille verlangen naar gemeenschap. Laten we niet 
vergeten dat alleen al dit verlangen naar God het begin is van geloof” . 
Centraal in het avondgebed staan de liederen. Het gezongen gebed is voor velen een belangrijke 
uitdrukking van het zoeken naar God. Korte liederen, vaak herhaald, geven een meditatieve sfeer. tot de 
hele persoon. Meditatieve liederen stellen ons open om naar God te luisteren.  

Meer informatie over de Taizé gemeenschap vind je op www.taize.fr (kies daar voor de Nederlandse versie) 

 
19.20 Stilte 
19.30 Klokgelui  
 
Lezen: Psalm 27:1-5, voorafgegaan door en afgewisseld met ‘Alleluia’ 

 
 
De heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? 
Bij de heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 
 
Kwaadwilligen kwamen op mij af Om mij levend te verslinden 
Mijn vijanden belaagden mij Maar zij struikelden, zij vielen 
Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, 
al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. 
Zingen: Alleluja  
 
Ik vraag aan de heer één ding, het enige wat ik verlang: 
wonen in het huis van de heer alle dagen van mijn leven, 
om de liefde van de heer te aanschouwen, 
hem te ontmoeten in zijn tempel. 
Zingen: Alleluja 
 
Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, 
hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots. 
 
 

http://www.taize.fr/


Tijdens het aansteken van de paaskaars zingen we: Als alles duister is (4x)

 

Gedicht 
 
gebrekkig, ziek  
gevangen, koud  
vreemd, eenzaam, verdrietig  
 
liefdevol  
raken en aanraken  
geraakt worden  
raakbaar zijn  
ogen om te zien  
oren om te luisteren  
neus om te ruiken  
handen om te gebruiken  
voeten om te lopen  
rug om te dragen  
wie dan?  
hoe dan?  
 

je medemens in nood ontmoeten  
zwervers elke dag eten brengen  
verslaafde mensen drinken geven  
verwarde mensen kleden  
rare vreemdelingen onthalen  
verslaafde gevangenen bezoeken  
aids zieken bezoeken  
verlaten verstorvenen begraven  
barmhartigheid doen  
gerechtigheid nastreven  
ruzie verzoenen  
vrede maken  
 

Lied: ubi caritas / 2x Nederlands 2x latijn 2x Fries 
 

 
 
                 Daar waar liefde heerst, en vrede,    daar waar liefde heerst, daar is God met ons 
                 Dêr wêr’t leafde  is  en frede,             dêr wêr 't leafde is, dêr is God by ús. 
 
Lezen: 1 Johannes 3:16-20 
Wat liefde is, hebben we geleerd van Jezus die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij 
ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan 
genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? 
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan 
weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs 
als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. 

  



STILTE  
 
 
 
 
 
Zingen: Behüte mich Gott / 2x Duits2x Frysk 

 

  
 
         Behoedzje my God, ik fertrouw op Jo, Jo wize de wei nei ’t  
         Libben. By Jo is freugde, freugde yn oerfloed. 
 
Lezen: Matteüs 11:25-30 
In die tijd zei Jezus : “Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en 
verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt 
u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en 
wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, 
jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer 
van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk 
is zacht en mijn last is licht.” 

Zingen: Jésus le Christ / 2x Ned 1x Frans 2x Ned        

 

 
 
Gebeden 
Ieder krijgt nu gelegenheid om  
* een (waxine) lichtje aan te steken 
* een steen bij de paaskaars te brengen: als symbool om dat wat je zwaar op het hart ligt, in het licht van 
de paaskaars, bij Christus, te brengen.  
Intussen luisteren we naar pianospel 
 
Voorbeden  
God onze Vader, vervul ons leven met uw barmhartigheid, opdat wij leven in vergeving die vrijgevig 
geschonken wordt. 
 
  



Voor degenen die niet kunnen geloven en die hun leven ten dienste van anderen stellen, bidden wij u. 

 
 
Voor de Kerk, zuurdesem van gemeenschap: Heer, doe uw aanschijn over haar lichten.  
Zingen: Kyrie 
 
Christus, licht uit de hoogte, kom allen bezoeken die in duisternis dwalen, toon hun de weg van uw liefde 
Zingen: Kyrie 
 
U bent de bron van vertrouwen en leven: wees de steun voor hen die moeilijkheden en ontmoediging 
kennen. 
Zingen: Kyrie 
 
Leid ons door uw Geest om de wil van uw liefde te vervullen, geef ons een nieuw hart. 
Zingen: Kyrie 
 
Gezamenlijk bidden Onze Vader …. 
 
Zegen ons, Christus Jezus.  
Uw liefde voor ieder van ons zal nooit wijken. 
Amen.  
 
Zingen: Prijs de Heer mijn ziel  2x Engels dan Nederlands terwijl we de kerk verlaten 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


