
Terugblik op startzondag: Het goede leven - de rode draad 
 
Op 20 september beleefden we met 120 gemeenteleden, waarvan 29 kinderen, onze startzondag. Op de mooie 
locatie van BoerBart in Rotstergaast https://www.boerbart.nl/  Een zonovergoten dag.  Wat een prachtige start van 
ons nieuwe seizoen, dankbaarheid en energie was voelbaar.  
 

 
In de viering stond ds. Jan Finnema stil bij Psalm 8. Steeds weer kunnen we nieuwe dingen ontdekken in bekende 
teksten. Zoals vandaag:  ‘Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om 
hun wraak en verzet te breken’. Hoe mooi is dat, terwijl we de kinderen verderop hoorden spelen en praten!  
Ook de kwetsbaarheid van de mens kwam aan de orde, aan de hand van de ervaringen van Fokke Obbema, die een 
hartstilstand overleefde, maar door dit moment werd stilgezet en intens nadacht over de zin van het leven.  
 

Bij aankomst hadden we allemaal een rood draadje om de pols gekregen: als symbool voor de 
onderlinge verbondenheid; wat is het belangrijk als die als rode draad door ons leven loopt! 
 
 

 
Onder begeleiding van Taco Ruiten (keyboard), Doreanne Tigchelaar (alt-saxofoon) en Fokke Rosier (gitaar en zang) 
konden we voor het eerst sinds een half jaar weer samen zingen. Wat een bijzonder moment!  

 
 
  

https://www.boerbart.nl/


Ook werden we door hen getrakteerd op een aantal 
prachtige nummers: ‘Heroes’ (David Bowie) en ‘A perfect 
day’ (Lou Reed).  
 
De opnames worden op ons YouTube kanaal Haskeroord 
KerkTV geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De kinderen waren ondertussen druk met het versieren 
van een glazen potje, dat gevuld werd met een bloembol 
en grond. Allemaal unieke kunstwerken, waaruit hopelijk 
weer nieuw leven ontspringt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of gewoon lekker met zand en water aan het spelen, of rondjes 
aan het rijden op de tractor! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank je wel Bartele en Rianne, dat we bij jullie 
te gast mochten zijn! 
 



Na de dienst was er koffie met gebak, een hapje en drankje en een broodje ‘echte’ hamburger van Boer Bart.  
Kortom, onderlinge verbondenheid en ontmoeting, ook al hielden we de 1,5 meter in acht! 

 
 

 
 
We kunnen terugkijken op een ochtend met  ‘het goede leven’ en we hopen dit het komende seizoen voort te 
zetten. 
De kerkenraad dankt allen die aan de organisatie van deze mooie dag een bijdrage hebben geleverd! 
 
 


